
  

 

 

  

NIEUWSBRIEF 
Kruijtjes in Kenia 

Nr. 4 

Een lange nieuwsbrief, maar we begrepen dat het inmiddels in Nederland kouder is dan hier in Eldoret dus ga lekker 
zitten met een warm bakkie en een plakje lekkere Hollandse appelkaneelcake. ;-) 
 

Wij hebben ook ‘zomer’vakantie gehad, alleen heet het hier geen 
zomervakantie want het is midwinter. Wij wonen in een erg koud 
huis. Wanneer de zon buiten flink schijnt is dat lekker, maar als het 
regent en buiten fris is, hebben wij het binnen ook koud. 
Verwarmingen kennen ze hier niet, dus Rico is maar om een heater 
gegaan, zodat we de boel toch een beetje kunnen verwarmen en we 
moeten zeggen dat we het wel eerder hadden kunnen doen in plaats 
van te kleumen onder dekentjes, want het scheelt toch. Verder, 
gelukkig schijnt de zon ook, hebben we in de vakantie gezellig tijd 
besteed aan de Happy Rock kinderen besteed en aan onze 
Amerikaanse vrienden. Met hen hebben we onder anderen 
Independence Day gevierd met een gezellige picknick. We hadden een 
gift gekregen van 30 euro en konden met alle kinderen van het 
kindertehuis een dagje uit naar de plaatselijke dierentuin/speeltuin. 
Het was een geweldig uitje! 

ZOMERVAKANTIE 

September 2019 

In juli was het ook weer zo ver dat onze volgende visum verliep. We togen weer naar immigratie en die konden echt 
niks voor ons doen. Een toeristenvisum kan nou eenmaal niet meer verlengd worden na zes maanden. “Wat dan,” 
vroegen wij en ze konden ons adviseren om het land even te verlaten, al was het maar twee dagen, en dan weer terug 
te komen.  Oost-Afrika moesten we uit, maar buurland Ethiopië hoort daar niet bij, dus dat was de dichtstbijzijnde 
optie. Nou dat kwam mooi uit. Anita heeft daar een vriendin met haar gezin wonen en daar waren we van harte 
welkom! Binnen een paar dagen vertrokken we per auto naar Nairobi, waar de zus van Rico woont, daar bleven we een 
paar dagen en binnen nog een paar dagen zaten we in Ethiopië. Daar hebben we erg genoten! Het gezin woont in een 
prachtig huis met een heerlijke tuin waar de kinderen lekker konden rommelen, ze hebben een baby waar Yara 
helemaal weg van was, dus we hebben echt even vakantie gehad! Een paar uitstapjes gemaakt en op zondag in de kerk 
allemaal Nederlanders ontmoet, het wemelt in die plaats van de Nederlanders, wat ook erg leuk was, want in Eldoret 
zijn er niet zoveel. Of we hebben ze tot nu toe misgelopen. Micha genoot er ook echt van om even met Nederlandse 
kinderen te spelen en Nederlands te spreken. Hij heeft het er nooit over en spreekt prima Engels, maar we konden 
merken dat hij het erg fijn vond even! Na een week vertrokken we terug naar Eldoret. En ja, op het vliegveld kregen we 
weer een visum. Voor drie maanden…. Ze stelden ons wel vragen want ja, wie gaat er nu een half jaar op vakantie, gaat 
een week weg en komt weer op vakantie, maar goed, we kregen het visum en daar ging het om. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWANGERSCHAP 
Onze planning is wel iets gewijzigd door een kleine verrassing. Anita is zwanger! Voor ons heel 
bijzonder! Tussen Micha en Yara hebben wij veel verdriet gehad om drie miskramen en nu krijgen 
we ‘zomaar’ dit cadeau. Het komt onverwacht maar we zijn er allemaal heel blij mee. Micha sprong 
een gat in de lucht toen hij de verrassing op de echo zag. Hij zei: “Ik ben zo blij dat de Heere ons 
nog een nieuwe baby geeft!” en Yara heeft het maar over “bibi”. Dat kleine poppenmoedertje zal 
het ook erg leuk vinden als de kleine er eenmaal is. Op moment van schrijven denken we nog over 
de precieze datum van terugkeer. De baby wordt begin maart verwacht. We komen naar Nederland 
omdat er voor Anita een medische noodzaak is om in Nederland te bevallen. We zullen in 
Nederland blijven tot de baby een maand of drie is.  Als met Anita en de baby alles goed gaat, 
willen we D.V. daarna terug naar Kenia omdat we nog niet ‘klaar’ zijn hier. 
 

BIDDEN 

 
Voor een missionair visum. Het zou 

heerlijk zijn als dat rond komt voordat 
we naar NL vertrekken zodat we een 
stuk makkelijker kunnen terugkeren 

 
Voor een voorspoedig verloop van alle 

te organiseren zaken voordat we 
terugkomen 

 

 

SPONSORING 

 
In de maanden dat wij in Nederland zijn zullen we weer in onze eigen onkosten voorzien. Het sponsorgeld dat al 
overgemaakt is, zal op de rekening van de Stichting blijven staan en weer beschikbaar komen als we weer naar Kenia 
vertrekken. Wij willen u dan ook vragen om de door u toegezegde sponsoring tot en met augustus 2020, door te laten 
lopen zodat wij na onze periode in Nederland ons werk weer op kunnen pakken.  
 

 

WERK DAT GEDAAN IS EN ACHTERBLIJFT 

 Rico laat zijn werkplaats achter. Hij heeft een locatie, een stuk 
terrein bij een autogarage, heeft er een werkplaats 
(overkapping) op gebouwd en doet zelf wat opdrachten op 
aanvraag. Er is een medewerker van de garage die, wanneer het 
rustig is, bij hem komt helpen. Deze man heeft de droom om 
timmerman te zijn en Rico was langzaamaan begonnen om hem 
wat dingen te leren. Het idee voor de toekomst is, dat deze man 
door Rico wordt opgeleid, de werkplaats gaat draaien en van de 
opbrengst een deel voor Happy Rock apart legt (hij hoeft voor de 
werkplaats geen huur te betalen, zodoende kan hij daarvoor iets 
terug geven). Deze man kan dan vervolgens zelf anderen 
opleiden. 

DANKEN 

 
Voor het kindje dat we mogen 

verwachten 
 

Dat we weer een nieuw visum hebben 
gekregen, hoewel het wel maar een 

tijdelijk visum is 
 

 

 

“Maak van je knelpunten knielpunten” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita heeft inmiddels al een hoop bereikt op het Happy Rock Center (HRC). De organisatie loopt een heel stuk beter 
met betrekking tot structuur, communicatie, hygiëne en financiën. Eerst kwamen medewerkers rustig een uur te laat, 
maakten schoon met de Franse slag en kookten dagelijks waar ze zin in hadden. Nu komen ze (bijna) op tijd, maken 
schoon volgens een planning en koken volgens een vast rooster. Dat laatste heeft een zeer positief effect op het 
budget voor de boodschappen. Daarnaast zit management een keer per week bij elkaar en de verzorgers voor de 
kinderen 1x per maand. Dit zorg ervoor dat er veel meer afspraken worden gemaakt over wie wat doet, wat men de 
kinderen bijbrengt en dat er ook zaken worden besproken waar men tegenaan loopt. Iedereen is positief over de gang 
van zaken op dit moment. De manager zal moeten zorgen dat zij zelf de medewerkers op hun werk controleert. Dit 
deed Anita veel en dat zorgde ervoor dat de kwaliteit van het huis, uiterlijke verzorging, omhoog is gegaan. 
Momenteel is deze controle veel minder nodig omdat de medewerkers zelf inzien dat het veel prettiger woont en 
werkt in een schoon huis en in een huis waar kinderen niet per direct hun schoonmaak weer ‘om zeep’ helpen, maar 
wordt geleerd hoe ze de boel netjes houden en opruimen.  
Anita kan vanuit Nederland in ieder geval een stuk makkelijker meedenken met management van HRC omdat ze 
precies weet hoe alles werkt, ook voor het bestuur is dit een grote plus. Daarnaast deed zij vanuit Kenia ook PR en 
fundraising. Daar gaat zij in NL gewoon mee door.  
 
Wat met betrekking tot het kindertehuis blijft liggen, zijn de zaken rondom de veranderingen die de regering wil dat 
we doorvoeren. We waren bezig met de verkoop van het stuk grond in Mombasa waar het tehuis eerst was. Dat is 
inmiddels overgedragen aan een makelaar, dus dat loopt wel verder, maar als dat stuk land verkocht zou worden komt 
er geld vrij voor de aankoop van een nieuw stuk grond en bouw van een nieuw (te)huis. Dit kunnen we vanuit 
Nederland natuurlijk niet zo makkelijk meemaken. Daarvoor zouden we het ook fijn vinden om weer terug te gaan. 
Om te zorgen dat we met het kindertehuis voldoen aan de regels die de regering gaat stellen en te helpen bij de bouw.  
 

Kruijtjes in Kenia 

p/a Boompjesstraat 39 

3291 AA Strijen 

tfcfamkruijt@hotmail.com 

IBAN: NL78RABO0139261745 

met opmerking: Sponsoring fam. Kruijt 

Volg ons ook via onze blog: 

www.kruijtjesinkenia.jouwweb.nl 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail! 

INTUSSEN… 

 
Gaan wij hier gewoon verder met wat we doen. Rico gaat weer langs bij zijn werkplaats en daar proberen ze allerlei 
dingen uit. Ze hebben laatst weer een bed en bank gemaakt, maar nu van halve palen, lekker Afrikaans en een unieke 
style, wat verkoop leuk maakt. Allemaal hetzelfde maken is ook maar saai. Verder hebben ze van een gasfles een 
houtkachel gemaakt met behulp van een van de lassers, hij is in gebruik en samen met het bankje is het een prettige 
plek om tijdens regens op te warmen. 
Het kindertehuis draait goed. Van de week zei de manager nog dat ze zo blij was met het feit dat Anita er was en dat 
er zoveel positief is veranderd. “Een frisse wind ben je” zei ze, nou dat was natuurlijk erg leuk om te horen! De 
samenwerking en overleg tussen medewerkers is sterk verbetert en dat vindt men prettig werken.  
Micha is ook weer op school begonnen en heeft het weer erg naar zijn zin en Yara hobbelt als vanouds rond. Soms zijn 
we verbaast over wat ze zegt. Een kip noemt ze “kuku” dat is het Swahili woord voor kip. Pas vroeg iemand “What’s 
your name” en ze gaf haar naam als antwoord. Inmiddels hebben we dat in het Nederlands ook geïntroduceerd en kan 
ze ook de vraag in het Nederlands beantwoorden. Toch apart als je kind bepaalde dingen in het Nederlands niet weet 
maar in het Engels of Swahili wel.  
 


