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20 februari: Nauwelijks het land uit, zwevend tussen 
wat was en wat komt, begint het werk al. De 
zendingscommissie van onze gemeente drukte ons op 
het hart om direct in het vliegtuig maar aan de eerste 
nieuwsbrief te beginnen aangezien deze de eerste 
week van maart al moet worden uitgedeeld. Dat van 
het vliegtuig was waarschijnlijk een grapje, maar 
eigenlijk wel leuk om te zeggen dat de eerste 
nieuwsbrief gedeeltelijk is geschreven op 10 kilometer 
hoogte, ergens boven.. (even mijn persoonlijke 
beeldscherm raadplegen) de Middellandse Zee, aan de 
grenzen van Egypte, op 3911 km afstand van Nairobi, 
nog 4:38 uur te vliegen en een buitentemperatuur van 
-58`C.  
 

Een afgewerkt onderdeel twee weken geleden, even leuk om eruit te lichten, was onze veiligheidstraining. 
Tsjonge, wat hebben wij afgezien! Zie het maar als schooldagen van 8:30-17:00 uur, 19:30 uur en 22:00 uur, 
de laatste inclusief een anderhalf uur durende ontvoering door gewapende mannen waarbij we anderhalf uur 
geblinddoekt allerlei bevelen toegeblaft kregen. We hebben heel veel geleerd over het bevorderen van onze 
veiligheid. Welke risico’s je loopt en ook zelf kan verminderen. Medische training, agressietraining (niet om 
het zelf te worden, maar hoe je omgaat met een agressief persoon) en heel veel praktijktraining. We zijn 
bedreigd met een pistool, beschoten en de gewonde (acteur) moesten we behandelen. We zijn afgeblaft door 
een douanebeambte en we moesten tactisch omgaan met een luie, niet mee te willen werken 
visakantoormedewerker (geen idee of dat een woord is, maar klinkt begrijpelijk toch?!). Al met al heel 
leerzaam, samen met het feit dat we met 14 verschillende NGO-medewerkers waren. Allemaal met hun eigen 
verhaal en ervaringen. 
 

VEILIGHEIDSTRAINING 

Maart 2019 

Het is zowaar gelukt om alle tien (!) de koffers 

kosteloos en met maar 3 kg overgewicht aan boord te 

krijgen. Derhalve zitten we nu ook een beetje bij te 

komen van de hectiek van afgelopen weken en vooral 

van de laatste dagen. We hebben zoveel afgewerkt! 

Praktische dingen, maar ook veel afscheid genomen. 

Via deze brief willen we iedereen die heeft 

meegeleefd de afgelopen tijd en ook nog de moeite 

heeft genomen om ons bemoedigende woorden te 

sturen of te zeggen, heel hartelijk danken! Het heeft 

ons echt goed gedaan! Zoals Linda Sterk, bestuurslid 

van de stichting, al zei tijdens de afscheidsdienst: Het 

is ontzettend fijn om te merken hoeveel mensen ons 

dragen! De stichting is te klein om ons financieel te 

ondersteunen, maar dankzij heel veel mensen, kunnen 

wij toch hier aan de slag en dat is echt bijzonder! 

Daarin zien we ook echt Gods hand! 

"There is power in prayer. When people work, they work. But when people pray, God works." 
 



 

 

 

  

DE EERSTE DAGEN IN KENIA 
Op het moment van schrijven zijn we 2 weken verder. Voor ons gevoel zijn we hier al 
veel langer, zoveel hebben we al gedaan. We zijn de 20ste warm onthaald in Nairobi. 
Letterlijk, aangezien het ruim 20 graden was, het heet was in de aankomsthal, we twee 
uur op onze chauffeur hebben staan wachten met alle koffers, winterjassen over onze 
armen, Micha die zich lichtelijk misdroeg en Yara in de draagzak tegen Anita aangeplakt. 
Afijn, onze gastvrouw, een bekende van ons, heeft ons uiteindelijk hartelijk onthaald en 
de muggen ook. Inmiddels liggen we weer onder de klamboe en is de hoeveelheid 
bulten gereduceerd tot een of twee per dag en kan Micha weer door twee ogen kijken 
aangezien hij op zijn ooglid gestoken was, direct de eerste nacht. 
 
Het waren een paar fijne dagen in Ngong, waar ook de zus van Rico woont. Ze had op 
dat moment meerdere familieleden van ons uit Nederland in huis, dus het was een 
gezellig weerzien! Maar uiteraard niet de eindbestemming, dus we zijn zaterdag 23 
februari in een privé matatu (10 persoons-busje) naar Eldoret gereisd. Een reis van 6,5 
uur. Lang, maar ook de moeite waard vanwege de mooie vergezichten en omdat je 
direct flink kunt cultuur-snuiven. In Eldoret aangekomen hebben we direct een 
tussenstop op het Happy Rock Center (HRC) gemaakt. Dat was een hartelijk weerzien! 
Micha wilde gelijk blijven eigenlijk, dus dat is nu al veelzeggend! Het is ook heel grappig 
om te horen dat hij gelijk gaat proberen Engels te praten nu we hier in Kenia zijn. Dat is 
veelbelovend! 
 

 

ONS HUIS NU EN EEN NIEUW HUIS 
We genieten in ons mooie gasthuis van de rust. Heerlijk na al die hectische maanden! Vorige week 

zondag zijn we heel de dag in en rond ons huis geweest om bij te komen en hebben we meegeluisterd 

met onze eigen gemeente waar ook voor onze veilige aankomst gedankt werd. Dan valt de afstand ineens 

even weg! Afgelopen zondag zijn we hier naar de Reformed Church (hervormde kerk) geweest. Onze 

Nederlandse buurman bleek dominee te zijn en daar weleens voor te gaan, dus we zijn met hem mee 

geweest. We vielen met onze neus in de boter want de nationale showband (fanfare) van de agrariërs 

kwam in de kerk spelen en bidden voor hun shows van komende week. Hilarisch was het! Onze 

Nederlandse dominee-buurmand had nog meer verrassingen in petto: hij heeft hier een auto die we wel 

konden lenen van hem zolang hij niet in Kenia was. Aangezien hij maar 3x twee weken per jaar hier is, zijn 

wij daar natuurlijk heel erg blij mee! Oja, en hij wist ook nog wel een huis. U begrijpt, wij vielen haast van 

onze stoel! God gaat zo duidelijk voor ons uit hierin!   



 

Inmiddels hebben we een huis, ruim appartement 

eigenlijk. In een ommuurd woonwijkje met 

beveiliging en veel kinderen! Eigenlijk hadden we 

iets anders in gedachten, meer op onszelf, maar 

vooral voor Micha is dit veel leuker en eigenlijk 

leek het ons ook wel veel leuker om midden 

tussen de Kenianen te wonen! Dan doen we veel 

meer mee met het leven hier in plaats van er op 

afstand naar te kijken. Het appartement is ook 

gemeubileerd, wat heel bijzonder is, en voor de 

prijs van een ongemeubileerd huis! Het wordt 

voor ons schoongemaakt en opnieuw geverfd, we 

krijgen nieuwe bedden en matrassen. Dit in 

samenwerking met een 'grote’ man hier, een 

goede vriend van de dominee-buurman. De man 

is eigenaar van veel huizen en flats hier en 

directeur van grote bedrijven, waaronder de 

nieuwgebouwde supermarkt en een wolfabriek, 

dus hij bood ook aan om nieuwe bovenkleding 

voor de kinderen van het huis te schenken en om 

langs te komen om te kijken wat hij nog meer kon 

doen. Echt zo bijzonder! We kregen van de zoon 

van de directeur nog het nummer van de 

internationale school voor Micha, zijn kind zit 

daar ook, dus daar gaan we ook langs deze week. 

We zijn benieuwd!  

Als laatst: We hebben gehoord dat diverse mensen waarschijnlijk een eerdere mail van ons niet hebben 
ontvangen. Bij toezegging van sponsoring, donatie of aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u altijd 
reactie! Het zou kunnen dat in de hectiek van de laatste weken er een tussendoor is geglipt, maar 
eerdere aanmeldingen, ook op papier, zijn allemaal beantwoord. Voor de duidelijkheid vermelden wij 
hier nogmaals hoe u kunt bijdragen aan ons werk. Uw geldelijke bijdrage kunt u overmaken naar Stichting 
de Blije Kei op rekeningnummer NL78RABO0139261745. Wilt u bij de overboeking duidelijk vermelden dat 
het om sponsoring voor familie Kruijt gaat? U kunt natuurlijk ook zelf mailen naar de thuisfrontcommissie: 
tfcfamkruijt@hotmail.com. 
 

SPONSORING EN BEVESTIGINGEN 

Kruijtjes in Kenia 

p/a Boompjesstraat 39 

3291 AA Strijen 

tfcfamkruijt@hotmail.com 

IBAN: NL78RABO0139261745 

met opmerking: Sponsoring fam. Kruijt 

Volg ons ook via onze blog: 

www.kruijtjesinkenia.jouwweb.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail! 

Voor vragen kunt u terecht bij de TFC, zie het mailadres onderaan deze 

pagina. 

Rico en Anita vinden persoonlijke mail ook erg leuk! Dit kan naar 

anitakruijt@hotmail.com. 


