NIEUWSBRIEF

Kruijtjes in Kenia

Sjonge, inmiddels alweer drie maanden na de vorige nieuwsbrief
en de wereld is aardig verandert intussen! Meerdere redenen om
dankbaar te zijn dat we nu in Nederland zijn! Wij vallen niet meer
van de ene in de andere verbazing en zijn weer helemaal gewend
aan het gewone dagelijkse Nederlandse leven, maar intussen is

Y4 H ?
dat ook niet meer hoe het was. Heb Ik het u niet geboden:

Wees sterk en moedig, schrik
VE RAN DERINGEN niet en wees niet ontsteld,
want de HEERE uw God is
De eerste reden tot dankbaarheid is natuurlijk onze met u, overal waar u heen
gezinsuitbreiding. Op 24 februari werden wij verblijd met de gaat.”

geboorte van onze zoon Luca. Wat was Micha trots op zijn
broertje! “Mama, ik heb de Heere zo gebeden om een broertje!”
zei hij helemaal gelukkig! Yara moest even wennen, maar
inmiddels is ze ook gek op haar broertje en wil ze hem vaak
‘souden’ (vasthouden). Uiteraard zijn wij erg dankbaar voor ons
prachtige gezin en gezondheid van allemaal. Luca is met een
keizersnee geboren en Anita had daar complicaties van. De
ruggenprik, verdoving voor de keizersnee, had een lekkend
gaatje in haar ruggenmerg achtergelaten waar ze vreselijke
hoofdpijn van had gekregen. We moesten eerst wat huis, tuin en
keukenmiddeltjes proberen en kijken of het wat hielp, maar het
hielp niks. Het had er alleen voor gezorgd dat Anita amper had
geslapen en Luca veel huilde, waarschijnlijk krampjes van het
koolzuur in de twee liter cola die Anita op 1 dag had gedronken!
Uiteindelijk hebben ze een tweede ruggenprik gezet op de
dezelfde plek als de verdoving. Daar hebben ze bloed, uit Anita’s
arm, ingespoten, wat vervolgens in de holte is gaan stollen en zo
het gaatje heeft gedicht. Dit hielp, dus vrijdagochtend mochten
we, na vijf dagen ziekenhuis, naar huis.

Het heeft even geduurd voor Anita weer een beetje fit en
hoofdpijnloos was, dus we tellen onze zegeningen nu het
allemaal weer zo goed gaat. Luca is een makkelijke baby gelukkig
dat zorgt ervoor dat Anita ook tijd heeft om juf te spelen en
politieagent want Micha is nu natuurlijk ook thuis en Yara is een
echte ondeugd die van alles uithaalt!

Als we al niet hier waren, waren we
waarschijnlijk toch hals over kop terug
gekomen omdat Kenia nu ook in de ban is
van het coronavirus. Veel ontwikkelings- en zendingswerkers waar we bevriend mee zijn geraakt in Kenia, zijn
nu terug naar huis. De maatregelen in Kenia zijn nagenoeg hetzelfde als bij ons in Nederland, alleen nog strenger.
Tussen 19:00 uur en 5:00 uur mag er niemand over straat. Dit wordt door politie en leger hard gehandhaafd.
Kinderen mogen niet op straat komen, Ze worden zonder pardon meegenomen en twee weken in quarantaine
geplaatst met kosten voor de ouders. Daarnaast stijgen de voedselprijzen enorm en is er geen enkele vorm van
steun voor mensen die nu hun werk niet kunnen doen. We bidden dat dit niet zal zorgen voor onlusten omdat
mensen nu klem zitten. Kiezen tussen ziek worden of hongerlijden is harde realiteit! Ook in het kindertehuis
zitten de kinderen thuis. Ze krijgen thuis onderwijs via programma’s die door Meshack, de directeur, zijn
gedownload. Ook hebben ze les gekregen in het volgen van een goede hygiéne, niesen in de elleboog, afstand
houden en regelmatig handen wassen: u kent het wel. Omdat de kerken nu ook dicht zijn, houden ze op Happy
Rock zelf kerk. Geleid door de oudste jongens die de preek houden en muziek verzorgen. Zie op de volgende A4
de foto van het zelfgemaakte drumstel! Fantastisch die Afrikaanse creativiteit!



“Was je handen goed! En elke keer als je dat doet, bedenk dan in Wiens handen je bent”

UITSTEL ZONDER AFSTEL

Door de coronacrisis hebben wij ook moeten besluiten om onze plannen, om
terug te gaan naar Kenia, uit te stellen. Het is moeilijk te voorspellen hoelang
het duurt voordat de coronacrisis voorbij is. Dat is hier in Nederland al
onzeker, laat staan in Kenia. Dat land is 14x zo groot als Nederland, dus
misschien gaat het daar wel in golven van Noord naar Zuid en van Oost naar
West, de eerste gevallen zijn net geconstateerd in de regio Eldoret. Daarom
willen we echt wachten tot alles over is voordat we weer concrete plannen
gaan maken. We willen niet gokken op een bepaalde maand omdat we ons
huis ook weer moeten gaan verhuren. We kunnen moeilijk dan opeens toch
in Nederland blijven.

U als sponsor, de meesten van u hebben we al gesproken, willen wij daarom ook het volgende voorleggen. Wij
hadden u natuurlijk gevraagd om door te sponsoren tot augustus, de beoogde maand van terugkeer. Dit omdat
we dan in ieder geval weer een ‘potje’ hebben wanneer we weer naar Kenia zouden terugkeren. Omdat onze
terugkeer nu tot onbekend moment wordt uitgesteld lijkt het ons goed om de sponsoring (tijdelijk) stop te
zetten. Het geld, wat we al hebben ontvangen in de maanden dat we niet in Kenia waren, blijft op de rekening
van de stichting staan, tenzij u aangeeft dit terug te willen ontvangen natuurlijk. Tegen de tijd dat we wel weer
afreizen hopen we dat we u weer mogen benaderen of u uw sponsoring weer wilt oppakken. Diverse sponsors
hebben aangegeven gewoon door te sponsoren om ons ‘spaarpotje’ verder te vullen. Dat mag natuurlijk wel! In
de tussentijd kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het kindertehuis door de nieuwsbrieven die
door Anita worden geschreven op de website van het kindertehuis. http://happyrockcenter.com/nieuws/

Tot slot, maar eigenlijk het meest belangrijks, willen we u héél hartelijk danken voor de steun die we van u
hebben ontvangen. Het heeft ervoor gezorgd dat we in Kenia zoveel moois konden doen, zowel voor het
kindertehuis als met het opzetten van Rico’s werkplaats. De Kenianen die erbij betrokken waren zijn ons heel
dankbaar voor ons werk en door ons heen ook u, zonder onze sponsors hadden wij dit alles niet kunnen doen!

BIDDEN

Voor liefde en wijsheid voor de Keniaanse regering, om goede beslissingen
te nemen voor alle mensen en dat er geen onlusten zullen ontstaan.

|
Voor voldoende financiéle middelen voor het kindertehuis zodat ze de zorg
optimaal kunnen continueren

DANKEN

Voor de geboorte van Luca en het herstel van Anita

Dat Rico voldoende werk heeft en in onze financién kan voorzien en dat
het zo blijft (hij is ZZP’er)

Kruijtjesin Kenia IBAN: NL78RAB0O0139261745
p fa Boompjesstraat 39 met opmerking: Sponsoring fam. Kruijt

3291 AA SErijer1 _ Volg ons ook via onze blog:
ticfamkruijt@hotmail.com www.kruijtjesinkenia.jouwweb.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail!



http://happyrockcenter.com/nieuws/

